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Verder wandelend door een stuk mooi natuur, maar 
met het geluid van de autosnelweg E34 erg duidelijk 
aanwezig op de achtergrond, verlaat je het centrum van 
Wechel. Het bord ‘Kijk uit’ met doorkijk maakt deel uit 
van de reeds genoemde Schilderswandeling. 

Aan 69 daal je rechtsaf naar 40, waar je terug het 
bos in wandelt richting 75. Let even verder op de 
mooie oude stallen. Enkele honderden meter verder 
zie je op je linkerkant een speelzone met Fit-O-Meter. 
Bij 75 (betonbaan) ga je eerst rechts en daarna na 
60 meter links (eveneens 75) en kies daar dan voor  
74. Je vervolgt de wandeling en geniet van ‘de Kempen’ 
met zijn bossen, weiden en akkers. 

Na een scherpe bocht naar rechts zie je door de bomen 
een grote vijver. Vroeger een zwemvijver, nu omgevormd 
naar een ven. Hier voorbij wandel je over de kabbelende 
Molenbeek. Bij 74 aangekomen sla je rechtsaf de 
betonweg Blommerschot op. Blommerschot was vroeger 
een heerlijkheid. De weg is aangelegd in een statige 
eikendreef, deels nog afgezoomd met rododendrons, 
prachtig in juni. Rechts zie je de Lourdeskapel uit 1900 
met aan de overzijde van de weg Huis Blommerschot. De 
oudste vermelding dateert van 1430. Het 130 ha grote 
domein is nu eigendom van de familie Mintjes, die er het 
rundveeras Blonde d’Aquitaine fokt.

Tegenover het laatste huis, het vroegere landgoed 
Heyligenaert uit 1846, merk je de omheining op van 

het vliegveld van Oostmalle. Het is een van de zes 
reservevliegvelden die op verzoek van de NAVO in België 
werden aangelegd vanaf 1952. Aan de zijkant zien we 
nog de half ingegraven munitiebunkers. 

Een beetje verder kan je het bospad bewandelen 
dat parallel loopt aan de betonbaan richting 76 en 
verder naar 42. Aan 42 wandel je naar rechts terug 
Wechelderzande binnen over de Molenbeek naar de 
dorpskom. Volg de Blommerschotsebaan en Beulk 
en je krijgt reeds zicht op de kerk. Van 42 terug naar  
77, het beginpunt van deze wandeling.

8,9  
km

Tekst en foto’s: Alex Vercammen

Wandelnetwerk Kempense Beemden

Info: Toerisme Lille 
tel 014 44 82 33 
toerisme@lille.be

V.U.: Paul Diels, Rechtestraat 44, 2275 Lille



Met onze rug naar de kerk nemen we rechts, richting 
taverne De Toerist. We steken de weg naar Vlimmeren 
over en starten aan knooppunt 77. We steken naar 
links de drukke rijksweg Herentals-Malle over en gaan 
de Beulk in richting 42. Aan dit knooppunt nemen we 
onmiddellijk links richting 41, een paadje naast het 
lokaal van de plaatselijke duivenbond. Je kruist de baan 
naar Pulle. Alvorens deze weg over te steken kijk je even 
naar links. Hier staat het oudste stenen gebouw van de 
gemeente ‘Den Hert’. Het dateert uit 1603. 

Na een bocht zie je in een park het neoclassicistisch 
landhuis Seringenhof met zomerpaviljoen. Het werd 
gebouwd in 1895 en later gekocht door de welgestelde 
leerlooier Alfons Van Roey. 100 m verder ontwaren we 
Huize Cordon Bleu. Dit huis werd nog bewoond door 
een schilder van de Wechelse School, Jaak Roseels. 
Als je meer wilt weten over deze schilders, dan is de 
Schilderswandeling een aanrader. De brochure is gratis 
te verkrijgen bij de toeristische dienst van de gemeente.
 
Op de linkerkant vind je nog enkele prachtige oude 
beukenbomen. Zo kom je aan 41. Richting 78 kom je 
langs de speelterreinen en de wijk Boonhof. Aan het 
einde van de Begonialaan ga je rechts naar 78. Vervolg 
links naar 81. Aan dit knooppunt ga je rechts achter de 
laatste villa het bospad in naar 79. Aan deze nummer 
gekomen sla je schuinlinks een onverharde weg in naast 
een muurtje. Steek het verharde kruispunt over en hier 
vind je links en rechts de zogenaamde leugenbanken, 
eentje voor de zomer en eentje voor de winter (met 
verwarming). Bij zo een leugenbank komt de buurt 
samen om nieuwtjes uit te wisselen. 

Wandeling

Wechelderzande – Blommerschot

Knooppunten:

Afstand	 :  8,9 km
Vertrek	 :  Sint-Amelbergakerk 
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