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88 - 90  Kindernouw

89 - 92  Achtzalighedenboom + herstel van heide
De Achtzalighedenboom – ontleend aan de acht zalig-
heden die Christus verkondigde – had oorspronkelijk … 
acht stammen. Eén zieke stam werd echter net voor de 
Tweede Wereldoorlog afgezaagd om verdere besmetting 
te voorkomen. Een andere verhaal vertelt dat stropers 
met opzet een stam hadden afgezaagd om zich te 
wreken op de boswachter die hen betrapt had. De boom 
is zeker 185 jaar oud en in zijn glorieperiode zag de 
bekendste inwoner van Lille er heel indrukwekkend uit. 
Verderop wordt de heide door ze te plaggen nieuw leven 
ingeblazen.

92 - 96  Warande en Rollekensbergen 
De Warandeplas is gegraven om de snelweg aan te 
leggen. Talloze dergelijke putten flankeren die snelweg 
o.a. die van het recreatiedomein De Lilse Bergen. Je 
wandelt rond de Rollekensbergen en over de Haarlebeek. 
De stuifduinketen weerstaat moedig de aanvallen van de 
toeristen. Je merkt de nadrukkelijke aanwezigheid van 
de snelweg.
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Van Krawaten en heksen

Knooppunten :  93     79     70  (= R achter de kerststal)
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Afstand : 13,7 km
Vertrek : KN 93 = beneden aan snelwegbrug, 

bijna aan ingang dagrecreatie domein 
De Lilse Bergen

78 - 74  Duivelskuil
Geheimzinnig idyllisch vennetje rechts tussen de 
bomen.

Wandeling

76 - 29  Heksenboommonument 
Net de snelweg over vind je links het Heksen-
boommonument. Op deze plaats stond jaren geleden 
de Heksenboom, een natuurlijke wegwijzer op een 
belangrijk kruispunt. Allerlei verhalen werden de boom 
toegedicht maar ook “waar gebeurde heksenverhalen”. 
De plaats heeft nog steeds een magische kracht: toen 
het monument onthuld werd in 1996, bleek plots het 
opschrift te zijn betoverd… De Heemkundige Kring van 
Lille was bekend om zijn nachtelijke heksenwandelingen 
in oktober.

De Herregracht is een authentieke heirbaan. Let op 
de breedte. De weg lag oorspronkelijk hoger dan het 
omliggende landschap maar het drukke verkeer heeft de 
weg doen verzakken, alleen links en rechts ziet men de 
verhoogde berm die je iets verder ook doorsteekt. Gulzige 
Grazers van Natuurpunt doen hier aan natuurbeheer.

29 - 89  Krawatenhistorie
In de 17de eeuw greep in de moerassige omgeving hier 
een drama plaats dat er o.a. voor gezorgd heeft dat de 
Lillenaren de bijnaam/scheldnaam de Krawaten kregen. 
Een Kroatische prins in zijn prachtige koets met paarden 
en zijn vijfkoppig gevolg werd hier overvallen of sukkelde 
in het moeras na een misverstand … Feit is dat de prins 
en zijn gezelschap gedood werden. Hun Lilse gids kon 
ontsnappen of werd ongemoeid gelaten. De overvallers 
probeerden de buitgemaakte paarden en bezittingen 
te verkopen op de markt in Geel. Ze werden opgepakt 
en voor de rechtbank gebracht die hen vrij sprak van 
rechtsvervolging. Ze zouden gehandeld hebben uit 
wettige zelfverdediging … Een echte legende dus.


